
 
 
 

                                   NIEUWSBRIEF VOOR DONATEURS, ZOMER 2019 

Op deze zondagmorgen te Yesse lopen de kippen los in de tuin over het ook deze zomer alweer gele gras. Ze zijn 

zich van geen kwaad bewust en dat zal nooit anders worden, ‘nu is nu’ en als kip doe je wat je moet doen. Yesse 

lijkt dat ook steeds meer te volgen, doen wat je moet doen: de geschiedenis van het klooster onderzoeken, de 

verhalen aanpassen aan de uitkomsten daarvan en vooral ook uitdragen naar wie het maar horen wil. En dat lijkt 

steeds meer mensen aan te spreken! Lees verder over de wederwaardigheden in de eerste helft van 2019. 

Kloosterlezing Jakob Loer 12 februari, Watermanagement op het kloosterterrein van Aduard                                                                                                                                                                       

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, was ook dit jaar ‘t Clockhuys de plaats van handeling voor onze 

kloosterlezing. Dit maal door Jakob Loer, Aduardkenner bij uitstek en verantwoordelijk voor veel aandacht voor 

de Bernardusabdij. Zijn lezing zat boordevol informatie die in principe ook op Yesse van toepassing is. Stijn 

Arnoldussen was er ook, dus wie weet wat hij er van opgestoken heeft. Jakob vertelde onder andere over 

waterputten en watertorens midden in de kloosterhof, en het lijkt er op dat Stijn goed opgelet heeft: laat die 

put te Yesse nou meteen opgegraven zijn begin juni! 

Fietstocht rond Yesses kloostergoed 18  april                                                                                                                                                                     

Zo’n 15 deelnemers genoten weer van een prachtige                                                                                                               

fietstocht vol verrassend mooie plekjes. Het Hunzedal                                                                                                              

zal echter nooit meer hetzelfde zijn na het overlijden                                                                                                               

van de voorvechter van het behoud er van, Ties Dijkhuis                                                                                                      

overleed 19 maart, min of meer plotseling. Het Groninger                                                                                                                             

Landschap heeft laten weten zijn boerderij te willen behouden,                                                                                        

prachtig eerbetoon aan deze markante man. 

 

De klokkenstoel                                                                                                                                                                                                                                         

Vorig jaar is het niet gelukt de beoogde klokkenstoel af te maken. Reden voor een herkansing met een nieuwe 

groep Technasiumleerlingen. In het voorgesprek werd afgesproken dat het afmaken van de klokkenstoel 

belangrijker zou zijn dan bijvoorbeeld een rijke versiering waardoor het mogelijk weer niet zou lukken. En 

toch… de leerlingen moesten zich uiteraard eerst inlezen en er toch ook meer van leren dan puur timmerwerk, 

wat eigenlijk helemaal niet in hun denk- en leerwereld past… Intussen had de school een laserapparaat 

gekregen, maar waar nog geen ervaring mee was verkregen. De tekeningen van de groep van vorig jaar bleken 

niet te kloppen. Kortom: het project kon ook nu niet afgerond worden. Het resultaat is een stapel op maat 

gezaagde balken die we zelf in elkaar hopen te zetten… eerst maar eens wachten op goed weer, niet te warm, 

niet te veel regen, het is ook nooit goed! 

 

 

 



Hildegard von Bingen                                                                                                                                                                                                                          

Een nieuwe activiteit voor Yesse is een ‘project’ rond deze beroemde non uit begin 12e eeuw Ze werd geboren 

in 1098, het jaar waarin ook de cisterciënzer orde werd gesticht. Hildegard was een benedictines, dat dan weer 

wel. Twee (hedendaagse) vrouwen wilden graag iets doen met het gegeven dat in Yesse ook vrouwen leefden 

die zich wilden ontwikkelen en zich met dezelfde zaken bezighielden als Hildegard, bijvoorbeeld kruiden 

kweken, medicijnen maken en zieken verzorgen, maar ook poëzie, muziek, astrologie, illustreren… Hoe kun je 

deze zaken ‘terugvertalen’ naar ons huidige leven? Hildegard staat hierbij model voor alle zusters uit Yesse. Een 

boeiend thema. De planning is om 5 oktober een eerste middag te organiseren, waarbij met een kleine groep 

vrouwen wordt begonnen. Belangstelling? Informeer gerust via ons e-mailadres: info@kloosteryesse.nl. 

GIA veldwerk 13 mei tot en met 7 juni                                                                                                                                                                                                                                           

Het hoeft geen introductie meer, ook dit jaar hebben de GIA-studenten (Groninger Instituut Archeologie) weer 

‘gegraven’ in het weiland van Essen 7. Er werd dit jaar vooral voortgeborduurd op eerdere 

onderzoeksresultaten. Enkele vondsten trokken meteen de aandacht van de pers, met name de sleutel die op 

de eerste dag werd gevonden. Hoewel Stijn vond dat deze sleutel vast niet op een keukenkastje had gezeten, 

meldde ‘de’ krant dat de sleutel van Yesse, oftewel de toegang tot de poort was opgegraven… Bijzonder was 

dat ook dit jaar een van de laatste dagen een waterput werd gevonden, deze keer precies in het midden van de 

kloosterhof!  

GIA Publieksopgraving 26 mei en Open dag 5 juni                                                                                                                                                    

Nieuw in het kader van het studentenwerk was de organisatie van twee activiteiten voor publiek: een 

publieksopgraving, die echter breder opgezet was dan de naam doet vermoeden, en een heuse open dag. Voor 

het eerst werd een nieuw vak gegeven aan derdejaarsstudenten, 

dat erfgoedzorg, politiek en publiek betreft. Genoemde activiteiten 

waren feitelijk praktijkonderdelen hiervan. Beide werden een 

succes. Op 26 mei kwamen totaal zo’n veertig belangstellenden 

kennis maken met diverse onderdelen van het veldwerk; op 5 juni 

kwamen maar liefst driehonderd belangstellenden een kijkje 

nemen. Studenten lieten vondsten zien en lichtten deze toe, 

vertelden hoe het echte graafwerk er aan toe gaat, lieten zien hoe 

vervolgonderzoek en diverse onderzoeksmethoden gaan. Voor 

herhaling vatbaar, mede dankzij helpende buren die soms zelfs geheel spontaan parkeerruimte beschikbaar 

stelden. Bijzonder is het artikel dat via de link verschijnt: Hoe Essen beroemd wordt door een goede 

samenwerking op buurtniveau!  De buurtcohesie en – betrokkenheid wordt opgemerkt en als voorbeeld 

gesteld van hoe deze meehelpt positieve  resultaten te bereiken.                                          

https://www.narcis.nl/search/coll/publication/Language/NL/uquery/Yesse/pageable/0                                                                         

Op de foto wordt door deelnemers aan de publieksdag serieus gezocht naar het kerkhof ten noorden van de 

kerk, en ja: gevonden! Niet onvermeld mag blijven dat dit jaar de studenten ook de schoollessen verzorgden. 

Belangstelling scholen groeit!                                                                                                                                                                                                    

Nog niet eerder was er zoveel belangstelling van scholen voor een les op school en gevold door een te Yesse. 

De SWS De Vlieger uit Noordhorn, de Quintusschool uit Glimmen en De Borg uit Spijk boden hun groepen 5/6 

een middag Yesse aan. Beide eerste voorafgegaan door een les op school door de studenten. De variatie in het 

aanbod neemt toe en overwogen wordt ook voor anderen groepen lesprogramma’s te ontwikkelen. Bijzonder 

was het bezoek van de Internationale School Groningen, die een Regional Activities Day organiseerde, waarbij 

gewisseld werd tussen De Hortus en Yesse. Maar liefst 75 leerlingen maakten kennis met het klooster. 

Kindermiddagen archeologie en natuur, met jeugdgidsen van Het Groninger Landschap, 22 en 29 juli                                                                                        

Voor het derde jaar op rij organiseerden Het Groninger Landschap en Yesse samen open middagen voor 

kinderen van 9 tot 12 jaar. 22 juli was het huis te klein voor maar liefst 26 kinderen met pakweg 16 ouders. Het 

was prachtig weer, dus een mooi feestje! Twee jeugdgidsen gingen op zoek naar beestjes en daagden de 
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kinderen bijvoorbeeld uit om met elkaar een regenworm te spelen, archeologiestudenten leerden hen de 

eerste fijne kneepjes van het veldwerk. OOG TV kwam langs en maakte een mooi filmpje, dat 22 juli 

uitgezonden werd. Zie hiervoor de link: https://www.youtube.com/watch?v=eyVxBTX9vuY 

                Maquette klooster Yesse door Wiebe Westra                                                                                                                                                                  

Zo’n twee jaar geleden meldde de heer Westra zich te Yesse: hij had nog wat steentjes over en wilde het 

klooster wel nabouwen, of woorden van gelijke strekking. Op dat moment was net duidelijk aan het worden 

dat er een heuse clausuur had gestaan in Essen, dus enige aarzeling was onvermijdelijk. Want wat most het 

met de net verworven kennis dan worden? Westra bleef bij zijn idee, en stelde dat zijn (nog verder te                  

ontwikkelen) versie dan een eerste fase van het klooster zou worden. Akkoord en aan de slag. Pakweg twee 

jaar en vele zondagmorgenkoffievisites verder is het er: een prachtige maquette, ongelofelijk knap gemaakt en 

met een hele ingetogen, bijna intieme kloostersfeer, waar de bewoners net even uit weggelopen lijken te zijn. 

Alles heeft hij zelf gemaakt, van hedendaagse, maar authentiek gemaakte kloostermopjes (het restant is voor 

de kinderen!) tot een put met beweegbare putemmer, om maar een ding te noemen. Op 1 oktober zullen we in 

klein en besloten comité een bijeenkomst houden en Wiebe Westra bedanken en lauweren. 

  

Op de Agenda, nadere info volgt, maar noteert u vast de data:                                                                                                              

12 september: Lekenbroederfietstocht van Yesse naar Kropswolde                                                                                                 

14 september: Open Monumentendag (OMG) / Dag Harener Geschiedenis (DHG)                                                           

12 oktober: Dag van de Groninger Geschiedenis, Groninger                                                                                                               

16 november        Seizoenafsluiting voor donateurs te Yesse (deze datum is nog onder voorbehoud)   

 Voorjaar 2020 Donateursexcursie naar Yesses kloostergoed in Noord Groningen                                                                                                                                      

 

St. Bezoekerscentrum Klooster Yesse:                                   

Annemiek Bos (VZ/pen.m.)                                                                                                                                               

Marry Heidema (secr.)                                                                                                                                                                  

Hein Bekenkamp (lid) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eyVxBTX9vuY

