
 
 
 

NIEUWSBRIEF VOOR DONATEURS, WINTER 2019                                                                                                           

De ‘echte winter’ moet nog beginnen (of niet natuurlijk) maar het winterseizoen is in elk geval 

begonnen. De Kerstdagen liggen inmiddels een paar weken achter ons en het ‘Nieuwe Jaar’ is al weer een paar 

weken oud. Het bestuur van ‘Yesse’ wenst u allen van harte een gezond en voorspoedig 2019 en hoopt dat u 

getuige mag zijn en deel uit kunt maken van een interessant kloosterjaar. Zoals altijd in januari ligt onze 

halfjaarlijkse Nieuwsbrief voor donateurs weer in uw mailbox, met de laatste stand van zaken en een kleine blik 

op de toekomst. 

Kindermiddagen                                                                                                                                                                 

 In onze vorige Nieuwsbrief meldden we al dat eind juni een eerste succesvolle ‘kindermiddag’ was 

georganiseerd. Op 11 juli gebeurde dit nogmaals en wederom was het een succesvolle middag, onder leiding 

van kindergidsen Ria en Nella voor het natuurgedeelte en deze keer archeologe Nienke voor het graafwerk. 

Deze zomer hadden we helaas geen aanmeldingen voor de schoollessen, voor 2019 echter hebben we de 

eerste aanvraag mogen ontvangen via de aanmeldmodule van Erfgoedpartners. 

Boekje abt Boyng                                                                                                                                              

 Even wilde Bart Flikkema ons laten denken dat er dit jaar geen nieuwe uitgave in de serie Esser 

miniatuurtjes zou komen, maar toch kwam die: Abt Boyng, Middeleeuwse kloosterhervormer, pater immediatus 

in klooster Yesse. Een prachtig en zeer interessant boekje over een min of meer vergeten abt, die een enorme 

invloed heeft gehad op de kloosterwereld in Noord Nederland rond 1420. In het boekje speelt Yesse ‘natuurlijk’ 

een grote rol, maar de invloed van Boyng reikte veel verder. Ook Ihlow, Aduard en Claerkamp, en met name 

Sibculo stonden sterk onder zijn invloed in deze periode. Zo ontstond dan ook de gedachte om met de 

genoemde kloosters een plan te ontwikkelen om deze abt de aandacht te geven die hij ook nu nog verdient.  

 

Lekenbroedersfietstocht                                                                                                                                        

 13 september klommen weer 20 enthousiaste 

deelnemers op de fiets voor onze jaarlijkse fiets- en 

vaartocht  van Yesse naar  Kropswolde. Nieuw deze keer 

was de aangeschafte geluidsversterking, waardoor de 

informatie onderweg vele malen beter tot zijn recht 

kwam. Het weer zat weer mee en onderweg op de boot 

hebben we drie zeearenden hoog in de lucht zien 

cirkelen! Dit najaar op 12 september 2019 de volgende 

tocht. Aanmelden t.z.t. via Stichting ‘Het Groninger 

Landschap’. 

 

 



Open Monumentendag (OMG) / de Dag Harener Geschiedenis (DHG)   8 september                          

 Het is altijd druk begin september met de OMD, de Kunst en Cultuurmarkt en de Dag van de Harener 

Geschiedenis. Dit jaar werd overwogen dat OMD en de DHG elkaar mogelijk kunnen versterken, wat geleid 

heeft tot de combinatie van beide. Het Historisch Platform Haren, bestaande uit de Harense Historische kring 

Old Go, de Harener Historische Commissie en het Bezoekerscentrum klooster Yesse, tekende voor de 

organisatie. Het thema dit jaar werd ‘Verdwenen waterwegen in Haren’. Op drie plaatsen waren activiteiten 

georganiseerd: in Noordlaren een lezing (Eppo van Koldam) met een vaartocht met al varend een lezing (Henny 

Groenendijk) gecombineerd met een koetsentocht, in Haren een presentatie over de verdwenen haven (Henk 

Werners) met de mogelijkheid eigen herinneringen te delen. In Essen werd de lezing door Van Koldam herhaald 

en aangevuld met een struuntocht door ‘De Vork’. Het waren 

stuk voor stuk succesvolle activiteiten.  

En voor wie er toevallig was: in het Provinciehuis 

draaide de hele  dag een filmpje waarin 1 minuut ruimte 

voor Yesse ingeruimd was.                                                                                                          

Foto:  ‘Struunders te Yesse’ 

 

 

Dag van de Groninger Geschiedenis 13 oktober                                                                                                            

 Als bijna altijd was Yesse weer present op de jaarlijkse markt in de Groninger Archieven, de plek waar 

de activiteiten rond de dag van de Groninger Geschiedenis plaatsvinden. Deze keer werd een ‘special’ in het 

Dagblad van het Noorden (5 oktober) geplaatst over enkele belangwekkende cultuurhistorische onderwerpen 

en Yesse was een van de vier! Op deze dag  werd ook het Historisch Jaarboek Groningen gepresenteerd, met 

een artikel door Stijn Arnoldussen en Jaap van Moolenbroek over de te Yesse gevonden pauselijke bullae.  

 

‘Mariabordje’ in Kropswolde                                                                                                                                            

 Al lang speelden we met het idee een mooi 

bordje te plaatsen aan de Burg. van Royenstraat in 

Kropswolde, de plek waar eens de boerderij van de 

lekenbroeders van Yesse moet hebben gestaan en van 

waaruit hun kapel zichtbaar was. Er was al eens een 

noodvoorziening aan een lantaarnpaal geplakt, maar nu 

was de kersverse wethouder van Midden-Groningen, Erik    

Drenth, bereid een mooi en definitief bordje te onthullen.                                                                                                                                                                                                

 

Symposium Averbode                                                                   

 Af en toe bezoeken enkele bestuursleden een 

symposium dat georganiseerd wordt vanuit het Cisterciënzer 

Forum, een groep kloosters langs de randen van de Noordzee. 

Dit jaar vond het plaats in België.  Er werden boeiende 

internationale contacten gelegd en diverse kloosters bezocht. 

Aandoenlijk was het kleine klooster Marienënlof, waar nog 

vijf oude zusters wonen. Een van hen vertelde over de 

bijzondere St Odiliaschrijn uit 1292! 



Donateursexcursie 20 oktober                                                                                                                            

 Door de vaak vele activiteiten voor donateurs heeft het bestuur de afgelopen jaren afgezien van de 

organisatie van donateursexcursies. Maar dit jaar was er weer ruimte en werd na Aduard, Ihlow en Claerkamp 

het laatste direct bij Yesse betrokken klooster bezocht, te weten Sibculo. We begonnen echter in Weerselo, 

een nabijgelegen Stift, waar we na de koffie een rondleiding kregen. 

In Sibculo, vanaf ongeveer 1420 moederklooster van Yesse, kregen 

we naast een rondleiding buiten, in het bezoekerscentrum 

interessante informatie over onder andere de Moderne Devotie, de 

beweging waar Sibculo uit voortgekomen is en een centrumrol in 

zou spelen. Ook Yesse sloot zich, onder invloed van Abt Boyng (zie 

hierboven!) hierbij aan.                                                                                       

Op de foto overhandigt Bart de door hem uitgesproken tekst aan 

Henk Huisman, voorzitter van de stichting Klooster Sibculo. De tekst 

kunt u lezen als bijlage van deze Nieuwsbrief.                                                                                    

 

Handschrift ‘vertaald’!                                                                                                                                          

 In onze vorige Nieuwsbrief plaatsten we een oproep aan donateurs wie er iemand kende die een oud 

handschrift zou kunnen ontcijferen, dit op verzoek van Bart Flikkema. Er kwamen reacties binnen van onze 

donateur Wilma Bergsma en van de zoon van de familie Hulscher, die ook naar achtergrondinformatie heeft 

gezocht. Beide teksten zullen verwerkt worden in een nog te verschijnen artikel. 

Afsluiting Yesseseizoen in Kropswolde met het Kamerkoor Peize, 18 november                                                       

 Het was deze keer anders dan anders, onze seizoensafsluiting. Het kamerkoor Peize verzorgde op 18 

november een concert in de kerk van Kropswolde, waar Yesse toch ook banden mee onderhoudt, en zou 

muziek ten gehore brengen die mooi paste bij kloostersferen. De mogelijkheid een gezamenlijke middag te 

organiseren lag voor de hand, reden om eens voor een alternatieve afsluiting te kiezen. Geen Bart met snert in 

de blokhut, wel een prachtige middag, waar Bart een bijgewerkte versie met enkele nieuwe inzichten van zijn 

verhaal over Yesse en Kropswolde presenteerde. Ongeveer 20 donateurs genoten van een bijzondere middag. 

 

Wat onder andere gaat komen in 2019 

Kloosterlezing Jakob Loer op dinsdag 12 februari                                                                                                                        

 We proberen er een traditie van te maken en dat lijkt te lukken: elk jaar een ‘kloosterlezing’ in de 

bibliotheek van Haren. Dit jaar komt Jakob Loer, dé kenner van klooster Aduard maar ook van Cisterciënzer 

kloosters in het algemeen, naar Haren om ons te vertellen over ‘watermanagement’ in en rond deze kloosters. 

Als bekend waren Cisterciënzers zeer bekwaam in waterbeheersing (dijken, sluizen) en landbewerking, 

waarmee zij nog altijd hun sporen in het landschap hebben nagelaten. Maar ook waterbeheersing binnen de 

kloostergracht komt aan de orde.  

Gemeentelijke herindeling                                                                                                                                    

 Ook het Historisch Platform Haren heeft nagedacht over de vraag hoe verder na de herindeling. We 

proberen bij de nieuwe bestuurders en ambtenaren aandacht te krijgen voor Harense cultuurhistorie en 

invloed te hebben op de besluitvorming. Om dit zo breed mogelijk te maken is contact met ‘Historisch Ten 

Boer’ inmiddels voorzichtig tot een groep samenwerkende organisaties gegroeid, waarbij ook contact gelegd is 

met de ‘Vrienden van de Stad Groningen’. Hier zal in 2019 vervolg aan gegeven worden.  

 



Vooraankondiging                                                                                     

 Op donderdag 18 april vindt weer de fietstocht rond de 

landerijen van Yesse plaats. Bij deze tocht langs soms verrassende 

plekjes hoort een boekje, Klooster Yesse tussen Hunze en Drentsche 

Aa, Op de fiets langs Yesses kloostergoed door Marry Heidema en  

Hans Punte.                                                                                               

Aanmelden via info@kloosteryesse.nl, het boekje is verkrijgbaar à € 6,-

. 

 

En Stijn komt weer…                                                                                                                                        

 We hoeven het nauwelijks nog te melden, maar ook dit jaar komt Stijn Arnoldussen met een nieuwe 

frisse groep studenten bodemonderzoek doen. Stijn heeft er al weer zin in en wij ook! Bij deze Nieuwsbrief 

ontvangt u een link naar de artikelen die in Paleo-actueel, het jaarboek van de faculteit Archeologie in 

Groningen van 2018 over Yesse zijn verschenen. Het betreft enkele uitwerkingen (scripties) van onderzoek te 

Yesse door studenten die in 2017 en 2018 meegewerkt hebben aan het bodemonderzoek. 

Yesse door de eeuwen heen krijgt een tweede druk!                                                                                 

 In oktober 2014 zag het boekje Yesse door de eeuwen heen het licht Inmiddels is dit zo  goed als 

uitverkocht en mag er een herziene tweede druk geschreven worden. Alle ontwikkelingen met als gevolg veel 

nieuwe informatie en inzichten rechtvaardigen dit. 

Bezoekerscentrum                                                                                                                                                          

 U heeft de laatste tijd niet veel gehoord over investeringen, maar dat heeft een reden. De plannen 

voor een nieuw Bezoekerscentrum nemen langzamerhand vastere vorm aan. Het Groninger Landschap neemt 

de bouwwerkzaamheden en bekostiging daarvan op zich. Maar om het dan ook als een volwaardig centrum in 

te richten en bruikbaar te maken zal zeker ook investering van Yesse gaan vragen. Met andere woorden: we 

zijn aan het sparen!  Zodra er meer duidelijkheid is laten we dat uiteraard weten. 

En ten slotte…                                                                                                                                                    

 Het jaar is weer om en dat betekent ook dat wij weer blij zijn met uw donateursbijdrage.            

Bedrag € 15,- per persoon, of € 25,- per gezin. Graag zien we dit tegemoet op bankrekening:                                                                    

NL62 RABO 01581 99731  t.n.v. St. Bezoekerscentrum klooster Yesse o.v.v. donatie 2019.                                                                                                                                                                                              

  

 

 

Bestuur St. Bezoekerscentrum Klooster Yesse:       

 Annemiek Bos (VZ/pen.m.)                                                                                                                                             

 Marry Heidema (secr.)                                                                                                                                             

 Hein Bekenkamp (lid) 
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