
 
 
 

                                    

NIEUWSBRIEF VOOR DONATEURS, WINTER 2020 

Vooraf                                                                                                                                                                                                 

Als gebruikelijk mag u van het Yessebestuur een winterbrief in de (digitale) postbus verwachten. Even rust om 

een moment stil te staan valt zelfs voor ‘kloosterbestuurders’ niet altijd mee en toch zouden we dat liever eens 

wat vaker doen. Hoe anders was dat voor de kloosterlingen, de mensen waar toch eigenlijk al onze vorsingen  

naar uit gaan. Stenen vertellen ons iets over gebouwen bij voorbeeld, maar wat zegt een gebouw over de 

leefwijze van zijn bewoners en bewoonsters in het geval van Yesse? Het is mooi dat het bodemonderzoek ook 

daar vaak antwoord op wil geven. Kortgeleden studeerde een van onze gravende studenten, Berna van Wijk, af 

als archeologe. Haar scriptieonderwerp was boekbeslag, onder de titel “Wat stond er in Yesse in de 

boekenkast?” Dat brengt ons toch al weer dichter bij de mensen dan alleen stukjes ijzer! 

Gemeenteambtenaren op bezoek op 5 augustus 2019 en Yesse in de internationale kijker!                                                                                                                                         

In de vakantieperiode willen gemeenteambtenaren nog wel eens een rondje langs de velden maken. Zo 

gebeurde het dat Marian Boelema, gebiedsmanager van Haren voor de gemeente Groningen en Francien 

Saalbrink, lid van het gebiedsteam  met o.a. cultuur als aandachtsgebied, samen op bezoek kwamen. Beiden 

toonden zich onder de indruk van wat het Bezoekerscentrum te bieden heeft, evenals van alle ontwikkelingen 

die gaande zijn. We mogen trots zijn op alle buren-participatie in Essen, die in een Engelstalig artikel in een 

Europees Archeologietijdschrift als voorbeeld heeft gediend. Niet alleen van hoe het ook kan, maar ook welke 

meerwaarde betrokken buren kunnen hebben waar het gaat om archeologische projecten.                                      

Meer hierover lezen? Klik op de link en zoek pg 62: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/881a59_89fd5bda0cb6489bbc2934d7e2c79e9b.pdf#page=59 

Enexis op bezoek in de vakantie                                                                                                                                                  

Even tussendoor: dat Yesse teamwerk kan leveren als dat nodig is bleek eind augustus. De personeels-

vereniging van Enexis wilde langs wilde komen terwijl de beheerders van Yesse op vakantie waren. Bart 

Flikkema bleek op dat moment de enige thuisblijver en gelukkig bereid het gezelschap te voorzien van 

informatie. Buurvrouw (en donateur) Wija Tent serveerde met alle plezier de koffie. Het was de bedoeling dat 

een aantal groepjes zou komen en weer na elkaar vertrekken. Uiteindelijk bleek echter praktisch de totale 

groep te Yesse gezellig aan de koffie te blijven zitten! Met dank aan Bart en buuf! 

Kunst & Cultuurmarkt op 31 augustus 2019                                                                                                                               

Als (bijna) ieder jaar stond Yesse ook dit jaar op de K&Cmarkt in Haren, en zoals de laatste jaren gebruikelijk 

weer naast ons HPH-medelid Old Go. De samenwerking loopt soepel en bevalt goed, het geeft iedereen net dat 

beetje meer vrijheid om bijvoorbeeld ook even zelf de markt rond te lopen. Yesse beschikt over minder vaste 

‘standhouders’ als Old Go, dus mocht er iemand van de donateurs het leuk lijken mee te doen: graag! Er zal 

altijd ook iemand van de vaste mensen aanwezig zijn, dus niemand hoeft zich verloren te voelen. 
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Lekenbroedersfietstocht, 12 september 2019                                                                                                                           

Ook dit jaar weer onze fameuze fiets- en vaartocht van 

Yesse naar Kropswolde. De Raaidomp mocht deze keer, 

slechts de helft aan opvarenden meenemen, reden 

waarom Hans Punte, gids van Het Groninger Landschap, 

zocht naar een oplossing. Die werd gevonden in een 

ingelaste wandeling voor de andere helft van de groep, iets 

wat eigenlijk een heel mooi nieuw aspect van de dag bleek 

te vormen. Die houden we er in dus. Dit jaar op 18 april.  

Stijn Arnoldussen met zijn studenten genomineerd voor de GIA-impactprijs, 14 september.                                          

Zoals bekend begeleidt Stijn inmiddels 3 jaar de 1e-jaars studenten die jaarlijks bodemonderzoek te Yesse 

verrichten. Voor de nominatie werd onder andere door Yesse een aantal vragen beantwoord, die gingen over 

wat er gebeurt, maar vooral ook hoe het gebeurt, ook in de samenwerking met bewoners van Essen. Ondanks 

onze lovende woorden won Stijn net niet, maar hij was wel erg blij met een eervolle vermelding, evenals de 

vele aanwezige studenten. 

100 jaar GIA te Yesse?!                                                                                                                                                                                                            

In 2020 bestaat het GIA, het Groninger Instituut voor Archeologie, 100 jaar. De plannen zijn om dit feest, dat nu 

al aangeduid wordt als het ‘Yessefestival’, in Essen te vieren. Dit in dezelfde periode dat de bodemonderzoeken 

door studenten weer plaats zullen vinden. Nadere details ontbreken ons nog op dit moment. Wat wel duidelijk 

is, is dat de studenten dit jaar beginnen op 11 mei en blijven tot 7 juni. Er wordt weer een open dag voor een 

breed publiek verwacht en mogelijk ook weer een publieksdag, waar men zelf bepaalde onderzoeksaspecten 

kan uitvoeren inclusief een heuse opgraving. Vorig jaar waren er enthousiaste deelnemers! Ook nu zal er weer 

een speciale facebookpagina vol informatie bijgehouden worden. Zoek opgravingyesse. 

Kleine kloosterbijeenkomst rond Claerkamp, 28 en 29 september                                                                                         

Vanuit klooster Ihlow, nabij Aurich, wordt elke twee jaar een symposium georganiseerd voor kloostervertegen-

woordigers in en rond een bepaald cisterciënzer klooster langs de Noordzee. In dit tussenjaar (2019) kwam het 

idee om dit in minivorm te organiseren, door en rond klooster Claerkamp (Rinsumageest, bij Dokkum). Met 

name veel deelnemers uit Ost-Friesland kwamen naar Drachten. Josse Pietersma, mogelijk bekend van het 

stripverhaal dat elke zaterdag in het Dagblad van het Noorden verschijnt over de 5e kruistocht (1218), vertelde 

daarover. Onze donateur Bart Flikkema hield aan de hand van zijn boekje een verhaal over Abt Boyng. Voor 

met name de Duitse kloosterliefhebbers was er op de zondag een rondtocht langs diverse Friese kloosters en 

kerken. Een aardige manier om de banden met elkaar te versterken en even bij te praten. 

De onthulling van de maquette van Yesse, 1 oktober                                                                                                            

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al gemeld werd, is op 1 oktober de maquette van Yesse, gemaakt door de heer 

Wiebe Westra, in klein gezelschap onthuld door de maker samen met zijn echtgenote. Hij kreeg tot zijn 

verrassing een foto- en tekstboekje als dank, waarin ook een flink aantal bezoekers hun (positieve) reacties 

hadden verwoord. Westra was er blij mee! 

Podcast burgerparticipatie Jelle van Binsbergen en Anne Hilde Blanken, 5 oktober                                                                                                                                 

Jelle, student aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, wilde graag een interview over 

participatie (zie ook het ‘vooraf’ hierboven). Het resultaat is beschikbaar als podcast (een soort 

radioprogramma op de computer) te beluisteren door op de onderstaande link te klikken. Inmiddels maakt 

deze deel uit van een nog aan te vullen serie podcasts vanuit de faculteit.                                                                                                          

https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/blog/blog-klooster-yesse-onzichtbaar-maar-van-belang  
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Van Yesse naar Sint Jan, 15 en 16 mei 2020                                                                                                                              

In het verhaal van Jelle en Anne Hilde wordt ook kort gesproken over een                                                           

‘manifestatie’ op 15 en 16 mei a.s. Dit is oorspronkelijk geïnitieerd door Yesse,                                                                 

meer in het bijzonder door Bart Flikkema naar aanleiding van zijn presentatie over                                                               

de Arm van Johannes in de Martinikerk. Inmiddels is zijn idee van een wandeltocht                                                            

van Yesse naar de Martinikerk  uitgegroeid tot een samenwerking tussen diverse                                                         

partners. Naast Yesse de Vrienden van de Martinikerk, de faculteit Godgeleerdheid                                                                            

en Godsdienstwetenschap en de stichting Martinikerk. Daarnaast wordt                                                          

samengewerkt met de Universiteitsbibliotheek en de Groninger Archieven.                                                                                  

Op deze locaties zal vanaf eind mei een deel van een tentoonstelling rond Yesse te                                                             

zien zijn. De hoofdexpositie bevindt zich in de Martinikerk.                                                                                                          

Als donateurs wordt u op de hoogte gehouden! 

Op de foto: Abt Henricus van Heisterbach en Caesarius arriveren te Yesse (1220) 

Afsluiting van het seizoen met en voor de donateurs van Yesse, 31 oktober en 1 november                                                               

Traditiegetrouw vond ook dit jaar de seizoenafsluiting plaats in het bezoekerscentrum en niet te vergeten met 

de al even traditionele snert met roggebrood en spek. Bart sprak deze keer over Abt Boyng, de man die veel 

betekend heeft voor kloosterhervormingen aan het begin van de 15e eeuw. Ook voor Yesse had dit gevolgen, 

de overstap van Aduard naar de Colligatie van Sibculo kwam uit zijn koker en betekende een wezenlijke 

ommekeer in het kloosterleven van Yesse. Het boekje van Bart over dit onderwerp is verkrijgbaar bij het 

Bezoekerscentrum.                                                                                                                                                                    

En er is inmiddels opnieuw een Esser Miniatuurtje uitgebracht, dit keer nummer 11 in de rij. Het is een 

gezamenlijk product van (natuurlijk) Bart Flikkema, initiatiefnemer van dit nummer, aangevuld met artikelen of 

verhalen van Hans Punte en alle bestuursleden. Volgende keer meer! 

Achteraf                                                                                                                                                                                            

We kunnen tevreden terugzien op een druk en veelzijdig Yessejaar en vooruit zien naar een jaar dat al bij 

voorbaat aan dezelfde omschrijving zal voldoen. Het afgelopen jaar trok Yesse record aantal bezoekers van 

rond 1500 belangstellenden.                                                                                                                                                                   

Tenslotte: Archeologiestudenten ontdekken rijk verleden vrouwenklooster Yesse, film op youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=bb-viK9vaNM&t=95s 

Op de Agenda, noteert u vast de data in 2020?                                                                                                                

07 april:                Kloosterlezing in het Clockhuys te Haren, Stijn Arnoldussen en Berna van Wijk                                                                                                                                                                                

16 april:  Lekenbroederfietstocht van Yesse naar Kropswolde                                                                                         

18 april  Donateursexcursie naar Noord Groningen (Rottum, Thesinge, St. Annen en Ten Boer)                         

15 mei                   Opening tentoonstelling Yesse in de Martinikerk door Stijn Arnoldussen                                                   

16 mei             Pelgrimage van Yesse naar Sint Jan, met ’s middags lezingen met muziek in de Martinikerk    

26 mei  Fietstocht tussen Hunze en Aa, rond Yesses kloostergoed                                                                                               

 

 

St. Bezoekerscentrum Klooster Yesse:                                   

Annemiek Bos (VZ/pen.m.)                                                                                                                                               

Marry Heidema (secr.)                                                                                                                                                                  

Hein Bekenkamp (lid)                                                                                                                                                                      

Met ondersteuning van Bart Flikkema en Hans Punte 

https://www.youtube.com/watch?v=bb-viK9vaNM&t=95s

